
Voordracht door Bart Hessen, priester van de Christengemeenschap. 
Het evangelie van Lucas vertelt over herders die het kind in doeken 

gewikkeld in een kribbe vinden. In het evangelie van Mattheus treden drie 
koningen een huis binnen waar het kind is geboren en schenken wierook, 

mirre en goud. Dat lijken wel twee verschillende verhalen. Hoe zit dat?  
 

Charlotte Luijerink laat voorbeelden zien van schilderijen 
uit de Middeleeuwen waar twee Jezuskinderen op staan afgebeeld. 

 
Kerst- en Driekonin-
genliederen zingen. 
 
Meenemen eigen 
muziekinstrument  
is welkom. 
 
Bladmuziek 
Aanwezig. 
 
Voorts medewerking 
door: 
 
Anneke van Zanten, 
Lia Zandvliet, 
George Ganzeboom, 
Imke Jelle van Dam 

Kunst – Voordracht – Ontmoeting  

Dinsdag 7 januari 2020, 20.00 tot 22.00 uur 
Inloop vanaf 19.30 uur met koffie, thee en iets lekkers 
Vrijeschool Michaël, Bachlaan 8, Zwolle (vrij parkeren)  

Vrijwillige bijdrage / Zie voor het programma op www.jaarfeestenzwolle.nl 
Organisatie: leden van de Antroposofische Vereniging, regio Zwolle 

Herderskind en Koningskind 

 


