
dinsdag 1 oktober 2024, 19.30 tot 21.30 uur 

 

Michaëlsfeest 

 

Michaël en de actualiteit van de draak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegevierende Geest! 

Doorgloei de onmacht 

Van aarzelende zielen, 

Verbrand de ik-zucht, 

Ontsteek het medegevoel, 

Opdat onzelfzuchtigheid 

De levensstroom der mensheid 

De krachtbron is 

Van de wedergeboorte van de geest 

 

 

Deze Michaëlspreuk van Rudolf Steiner is het uitgangspunt van de voordracht van Ron   

Dunselman. Ron: “In mijn inleiding en ons gesprek wil ik naast deze spreuk ook ingaan op 

Michaëls blik en gebaar ten aanzien van de actualiteit van de draak. Hoe herkennen wij de 

werkingen van de draak binnen en buiten ons?" 



Programma 

 

 

 

Kaars aansteken en verwelkoming      Anneke en Kees 

Piano “Oktober” van Tschaikovsky       Lia 

Michaëlspreuk, uitgangspunt voor voordracht Ron   Anneke 

Voordracht "Michaël en de actualiteit van de draak"   Ron Dunselman 

 

Pauze 

 

Zingen “Teder en jong”, tekst M.Vasalis, muziek A.Heerkes allen 

Gesprek en vragen stellen over de voordracht    o.l.v. Ron Dunselman 

Zingen “Teder en jong” in canon      allen 

Afsluiting            Kees 

 

 

 

 

 

Over Ron Dunselman 

Na een jeugd met gymnasium waarin tennis een rol speelde, was Ron op spiritueel            

gebied erg zoekend. Hij studeerde psychologie en kreeg op zijn 25e verjaardag een boek:              

Geheimwissenschaft van Rudolf Steiner, dat zijn leven volledig veranderde. Hij wilde          

antroposofie leren kennen én doen en was betrokken bij de oprichting van meerdere        

antroposofische initiatieven, zoals de Vrije School Meppel en Arta (projecten in de            

verslavingszorg). Beroepsmatig werd Ron gz. psycholoog en kunstzinnig therapeut,         

werkte bijna 30 jaar binnen Arta en schreef het boek In plaats van Ik, over de verborgen 

werking van drugs. Gedurende 16 jaar was Ron voorzitter en secretaris-generaal van de                

Antroposofische Vereniging in Nederland. 


